
 

 

Lam van God 
  
 

Inleidings- en verwerkingsmateriaal 
 
 
 
 
 
 

 
Thema introductie  
De Heere Jezus wordt door Johannes de Doper (Joh. 1:29) het ‘Lam van God’ genoemd. Wat 
betekent dat eigenlijk? En waarom klinkt dat ons niet vreemd in de oren? Jezus, Gods Zoon, 
wordt immers vergeleken met een jong schaap?! In deze schets gaan we nadenken over de 
achtergrond en betekenis van de woorden ‘Lam van God’. 
 
Je kunt vooraf deze podcast beluisteren.  

 
Doelen  

1. Jongeren weten de Oudtestamentische achtergrond van het woord ‘lam’ (hoofd) 
‘Lam van God’ verwijst naar de instelling van het Pascha (Ex. 12). Hierbij moest het joodse 
volk een lammetje vier dagen in huis nemen en het daarna slachten en eten. Het bloed 
moest aan de deurposten worden gestreken, zodat de verderfengel voorbij zou gaan. Elke 
vader en moeder wist dat dit noodzakelijk was, anders zouden ze hun oudste zoon verliezen. 
In Jesaja 53: 6 en 7 gaat het ook over een lam dat ter slachting wordt gebracht in plaats van 
anderen die straf hadden verdiend. In zowel Exodus 12 als Jesaja 53 is het duidelijk dat het 
lammetje de plaats vervangt voor iemand anders. Het lam is in het Oude Testament dus een 
plaatsvervanger. 
 

2. Jongeren weten waarom Jezus het Lam van God wordt genoemd (hoofd) 
Maar Jezus wordt niet hét Lam en zelfs niet het wáre Lam, maar Gods Lam genoemd. Dat 
wil zeggen dat God de Vader Zijn Zoon heeft aangewezen om het Offer, dé Plaatsvervanger 
te zijn. Hij werd gebonden, zodat jij zou kunnen worden ontbonden (Avondmaalsformulier). 
Hij werd gedood, zodat jij voor eeuwig zou kunnen leven. Dus omdat Jezus is gestorven is 
er voor jou een mogelijkheid om behouden te worden. Door de Heere Jezus kan God de 
Vader je in genade aannemen.  
 

3. Jongeren beseffen wat het de Heere Jezus heeft gekost om zondaren zalig te maken 
(hart) 

Daarvoor moest het Lam dus wel sterven. Zoals een schaap in stilte wordt geschoren, zo ging 
Jezus in gehoorzaamheid aan Zijn Vader de weg naar het kruis. Zijn heilige handen en voeten 
werden doorboort, Zijn hoofd bloedde uit vele wonden, Zijn rug werd opengeslagen door 
geselen. Maar meer nog: Zijn schouders droegen de toorn van God tegen de zonde. Het door 
God beminde Lam, werd het door God gedode Lam (Jes. 53:10). Dit alles deed Jezus niet 
voor Zichzelf en ook niet voor mensen die graag naar Hem luisteren. Dat deed Jezus voor 
vijanden (Rom. 5:10). 
 
 

 
 

Radar is werkmateriaal voor +12 
verenigingen. In iedere Radar vind je tips 

over hoe je een inleiding kunt vormgeven.  
Radar wordt steeds afgesloten met een 

Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt 
als leidinggevende zelf een keuze maken wat 

je wilt gebruiken en hoe je dit doet.  

 

https://open.spotify.com/episode/0rU3HJiba54iau2zOjvZKg?si=65f876b5ea364249&nd=1


 

 

Suggestie opbouw inleiding en verwerking 
 

Onderdeel Duur 

Introductie 
1. Verzamelen van vergelijkingen. Jezus wordt in de Bijbel door 

Johannes de Doper ‘Lam van God’ genoemd. Welke vergelijkingen 
worden in de Bijbel nog meer op Jezus toegepast? Laat jongeren 
allerlei woorden aandragen. 

2. Nadenken. Maar is het niet ongepast om Jezus, de Zoon van God, te 
vergelijken met zulke dingen? Waarom wel/niet?  

 
 
00:05 

Kern 
3. Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven) en een 

artikel uit een oude Daniël. 

 
00:10 

Afsluiting 
4.  Vraag de jongeren wat ze niet meer willen vergeten of niet wisten uit 

de inleiding die je hebt gegeven.  

 
 
00:05 

Verwerkingsmogelijkheden 
Roep een van de jongeren naar voren die wel eens een huisdier heeft gehad of 
in laten slapen. Laat hem vertellen hoe hij of zijn jongere broertjes of zusjes 
dit hebben ervaren. Stel de groep daarna de vraag waarom het Paaslam ook 
vier dagen in huis moest komen 
 
Print de zeven kruiswoorden van Jezus (Luk. 23:34, Luk. 23:43, Joh. 19:26-27, 
Matth. 27:46, Joh. 19:28, Joh. 19:30, Luk. 23:46) uit en laat de jongeren elk 
kruiswoord in verband brengen met het woord Lam door deze vragen: 

a. Geef de woorden van de Heere Jezus in eigen woorden weer. 
b. Wat heeft dit kruiswoord te maken met wat je hebt geleerd over Jezus 

als het Lam van God?  
Het eerste, tweede, vierde en zesde kruiswoord zijn het meest geschikt voor 
deze opdracht 

 
 
 
00:05 
 
 
 
 
 
00:10 

Psalmverzen 
Ps. 119: 65, 67, 84, 86 
Ps. 113: 1 
Ps. 72: 2, 8 
Ps. 65:2 
Ps. 130: 2, 4 
Ps. 49: 1 

 

Belijdenisgeschriften 
HC zondag 16, 26 en 28 
NGB art. 21 
DL hoofdstuk 2, par. 2 

 

 
  

https://jbgg.digibron.nl/viewer/collectie/JBGG/offset/5/zoekwoord/lam+van+God/id/tag:Daniel,20140417:newsml_49b93a7196351ab62b73f99ed041209f


 

 

Bijbelstudie over het Lam van 
God 

 
Optioneel 
 
 

Introductie 
Jezus wordt in Johannes 1:29 door Johannes de Doper ‘Lam Gods’ genoemd. Dat is een hele 
belangrijke vergelijking. De Bijbelstudievragen zorgen ervoor dat je beter gaat begrijpen 
waarom de Heere Jezus ook het Lam van God wordt genoemd.   
 

 

Johannes 1 
26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder 
ulieden, Dien gij niet kent;  
27 Dezelve is het Die na mij komt, Welke vóór mij geworden is, Wien ik niet waardig ben 
dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.  
28 Deze dingen zijn geschied in Bethábara over de Jordaan, waar Johannes was dopende.  
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, 
Dat de zonde der wereld wegneemt.  
30 Deze is het van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die vóór mij geworden is, 
want Hij was eer dan ik. 
31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben 
ik gekomen dopende met het water.  
32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel gelijk 
een duif, en Hij bleef op Hem.  
33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had 
mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het 
Die met den Heiligen Geest doopt.  
34 En ik heb gezien en heb getuigd, dat Deze de Zone Gods is.  
35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.  
36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. 
 
 

Bijbelstudievragen 
1. Waar denk je aan bij het woord ‘lam’? 

2. Welke Bijbelse woorden horen er bij het Lam? Zoek deze teksten op en schrijf de 

woorden op: Jes. 53:7, Ex. 12:5, 1 Petr. 1:19 en Openb. 5:6 

3. Lees vers 29.  

o Wat doet het Lam van God?  

o Wat betekent dat? 

o Wat betekent dat het voor jou dat Jezus het ‘Lam Gods’ is? 

4. Lees Exodus 12 scannend door.  

o Waarom moest Israël het Pascha vieren? 

o Wat gebeurde er met het lam in deze geschiedenis? (vs. 6-10) 

o Wat heeft deze geschiedenis te maken met de Heere Jezus?  

5. Reageer met elkaar op deze stelling: “Jezus kwam als het échte Paaslam” 

6. Lees nu met elkaar Johannes 1:29-43 

7. Lees vers 35-37. Wat is de reden dat Johannes en Andreas de Heere Jezus gaan 

volgen? 



 

 

8. Hoe noemen Johannes en Andreas ‘Het Lam Gods’ ook wel? Gebruik vers 42. 

9. Onder de tekst van vers 29 en 36 staat een verwijzing naar Handelingen 8. Daar 

treffen we een Moorman die aan het lezen is uit Jesaja 53.  

o Wat is de vraag van de Moorman? 

o Welk antwoord geeft Filippus? 

o Hoe noemt Filippus het schaap? (Zie Hand. 8:35). 

o Wat leer je van dit Bijbelgedeelte? 

10. Schrijf kort voor jezelf op wat het betekent dat Jezus het Lam van God is.  

 


